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Weeskinderen in Rwanda

Zwaag, 16 december 2000

Aan alle donateurs van “Weeskinderen Rwanda”.
Geachte heer/mevrouw,

Langs deze weg willen we u hartelijk danken voor de bijdrage, die u de afgelopen tijd heeft
gegeven ten behoeve van weeskinderen in Rwanda. Dit willen we graag onderstrepen met de hier
bijgevoegde bijzondere kaart, gemaakt van bananenblad door een weeskind.

Hierbij treft u ook een A4tje aan met wat algemene informatie over waar we mee bezig (geweest)
zijn. In aanvulling hierop willen we u informeren over het project waar we op dit moment onze
aandacht op richten:

In de parochie Ndera in de buurt van de hoofdstad Kigali hebben de “Broeders van het Woord”
(Abambari ba Jambo) zich ontfermd over de weeskinderen, die verspreid over het dorp in
armoedige omstandigheden leven. Ze doen hun best de kinderen een betere toekomst te geven
door pleegmoeders te zoeken, voedsel te verstrekken, maar ook door voor onderwijs te zorgen.
Bij het zoeken naar geld om dat voor elkaar te krijgen willen wij ze graag helpen. We hebben het
idee opgevat dit te doen middels financi€le adoptie. Via een artikel in het NHD — Dagblad van
Westfriesland van 30 september jl. is dit idee gelanceerd en we hebben er al verschillende
positieve reacties op gehad.

Inmiddels hebben de broeders ons foto’s gestuurd van een groot aantal weeskinderen met naam
en geboortejaar. Aangezien we al deze kinderen willen helpen en dus willen voorkomen, dat de
één door financiéle adoptie wel en de ander niet geholpen wordt, willen we er voor zorgen, dat
alle giften, of ze nu incidenteel zijn of periodiek via financiéle adoptie, ten goede komen aan alle
weeskinderen in Ndera. We laten graag aan iedere donateur afzonderlijk over op welke wijze hij
of zij in de toekomst informatie wenst te ontvangen over de ontwikkeling van de weeskinderen.
Dat kan bijvoorbeeld zijn: geen informatie 6f informatie over de weeskinderen van Ndera als
geheel 6f over een groep van b.v. vijf kinderen bij een pleegmoeder 6f over een specifiek kind.

Komende maand gaan we op familiebezoek naar Rwanda, uiteraard op eigen kosten, en we
willen van die gelegenheid gebruik maken zoveel mogelijk informatie over de weeskinderen te

verzamelen.

We stellen het op prijs, als u ons aan wilt geven, of u in de toekomst informatie wilt ontvangen en
70 ja, op welke wijze.

Nogmaals hartelijk dank voor uw hulp.

Met vriendelijke groeten,

Marie en Nico Schipper

Wat we hier kunnen missen, kan daar heel veel doen,



